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KATHOLIEKE JONGERENDAG 2008 ‘ZOUT’
FLAVOURS TIENERS

Op zondag 2 november vindt in de Maaspoort in Den Bosch de Katholieke
Jongerendag 2008 plaats. Het thema is ‘Zout’. Als christen smaakvol zijn in deze
wereld, hoe doe je dat eigenlijk? De organisatie schotelt je een pittige dag voor
met een gevarieerd programma.

Het hoofdprogramma wordt afgewisseld met twee flavourrondes. Deze ‘flavours’
zijn parallelprogramma’s met verschillende inhoud: verdieping maar ook actief!
Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende flavours waar je als tiener
uit kunt kiezen. Lees dus snel verder en stel alvast jouw persoonlijke KJD-menu
samen!

Ochtend 11:30 - 12:30

Radicaal kiezen voor God

-Ex-gangster John Pridmore-

John Pridmore veranderde van Londense ‘gangster’ in een diepgelovig christen.
Twee verschillende levens, één persoon. Nu reist hij de hele wereld over om zijn
levensverhaal te vertellen, als ‘fulltime’ medewerker van God. Ben jij ook op zoek
naar een radicale verandering? Kom luisteren naar het verhaal van John Pridmore
en laat je inspireren door zijn radicale keuze voor God.

De katholieke Studio Sport

-Meer dan sport alleen-

Sport. Sport is leuk. Sport is gezond. En sport kan helpen om echte broeders en
zusters van elkaar te worden. Wist je bijvoorbeeld dat de Kerk een instituut voor
de sport heeft opgericht en er zelfs een sportbijbel bestaat? In deze flavour kun
je met sporters praten over hoe je sport kunt beleven en hoe je omgaat met
teamgenoten en de tegenstander. Je krijgt praktische tips over hoe jij smaak
kunt geven aan de sportwereld én topprestaties kunt leveren!

Bisschop Punt in de vraagstoel

Heb jij ook een vraag waar je al lang mee rondloopt, en die je graag eens zou
willen stellen aan een bisschop? Dan is dit je kans! Brandende inhoudelijke
vragen, dingen die je niet begrijpt, of waarvan je graag eens zou willen weten
hoe de bisschop erover denkt: bisschop Punt uit Haarlem zal zoveel mogelijk
vragen beantwoorden. Een leuk moment om de bisschop van dichtbij te
ontmoeten en een aantal geheime tips van hem te krijgen over hoe jij
smaakmaker kan zijn in jouw omgeving!

Rock Solid

Ben jij tussen de 12 en 14 jaar? Dan mag je deze workshop niet missen! We gaan
een uur lang met gekke, leuke en vooral ook lekkere spellen op zoek naar de
betekenis van het thema van deze dag: "ZOUT". Heb je vanmorgen al lang
genoeg stil gezeten en geluisterd en wil je nu wel even je energie kwijt? Zorg er
dan voor dat je er op tijd bij bent want vol = vol!

Vind je Rock Solid leuk en wil jij dit wel bij jou in de Kerk? Kom naar de Youth for
Christ stand en ontvang wat leuks.....



Labyrint

-Een creatieve reis over God en de Bijbel-

Een paar stapjes zetten, stilstaan, luisteren naar een stem en muziek. Al
wandelend kom je langs symbolen op een grote mat waarop een labyrint (lijkt op
een doolhof) is afgebeeld. Het lijkt een spel, maar het is een route die symbool
staat voor onze reis door het leven. Onderweg kom je langs vragen als ‘*Hoe kijk
jij naar jezelf?’ ‘Hoe ga je om met de aarde?’ ‘Welke indruk wil je in dit leven
achterlaten?’. Vaak vragen de symbolen om een concrete handeling. Zo mag je
als bezoeker bij het onderwerp ‘indruk achterlaten’ letterlijk een indruk
achterlaten, door je eigen voetafdrukken in een bak met zand te zetten. Iedereen
is welkom om de reis door het Labyrint af te leggen!

Praise & Worship

De band ‘The Fruits’ verzorgt deze bijzondere Praise & Worship-flavour. Met hun
muziek nodigen ze je uit om je voor God open te stellen. Met de liederen gaan we
hulde brengen aan God en worden we rustig om eventjes echt bij God te zijn. Een
power-pray moment!

Middag 14:00 - 15:00

Wervelwind van over de oceaan

-Randy Raus-

Stel je voor: je loopt je parochiekerk binnen, er staat een band in je kerk en er
zitten zo'n 300 enthousiaste tieners... Wil jij ook weten hoe het kan dat zoveel
tieners wereldwijd iedere zondag met plezier naar de Life Teen Mis komen? Kom
dan naar Randy Raus! Deze wervelwind van inspiratie is speciaal overgeviogen uit
Amerika om op de KID aanwezig te zijn.

‘Op zoek naar mezelf’

-Cabaretier Ruurd Wallinga-

Ruurd Wallinga leidt je in de voorstelling ‘Op zoek naar mezelf’ langs zijn
gescheiden ouders, vrienden, koffieshops, discotheken, scholen, kerken, Bert en
Ernie, Pippi Langkous, Britney Spears, Mieke Telkamp en Jezus. Zijn doel is om te
bedenken: wie ben ik nou eigenlijk? Hoe kan ik het zout der aarde zijn? Hoe wil
God mij zien? Ga mee op de lange tocht van vallen en opstaan, met humor en
een traan en vind jezelf!

MSN/Hyves

-What’s your image?-

Je kunt er niet omheen, aan alle kanten komen ze je kamer binnen: de media.
Eigenlijk best leuk om er eens over na te denken wat dat met je doet..
Bijvoorbeeld jouw profiel op MSN en/of Hyves... Wat voor imago maak jij voor
jezelf op internet? Ben jij dat echt? Wil je dat wel zijn? Met de mediapastoor
Roderick Vonhdgen kijk je hoe jij op internet ondanks verschillende imago’s een
oase van smaak kunt zijn!

Rock Solid

Ben jij tussen de 12 en 14 jaar? Dan mag je deze workshop niet missen! We gaan
een uur lang met gekke, leuke en vooral ook lekkere spellen op zoek naar de
betekenis van het thema van deze dag: "ZOUT". Heb je vanmorgen al lang
genoeg stil gezeten en geluisterd en wil je nu wel even je energie kwijt? Zorg er
dan voor dat je er op tijd bij bent want vol = vol!

Vind je Rock Solid leuk en wil jij dit wel bij jou in de Kerk? Kom naar de Youth for
Christ stand en ontvang wat leuks.....



Labyrint

-Een creatieve reis over God en de Bijbel-

Een paar stapjes zetten, stilstaan, luisteren naar een stem en muziek. Al
wandelend kom je langs symbolen op een grote mat waarop een labyrint (lijkt op
een doolhof) is afgebeeld. Het lijkt een spel, maar het is een route die symbool
staat voor onze reis door het leven. Onderweg kom je langs vragen als ‘*Hoe kijk
jij naar jezelf?’ ‘Hoe ga je om met de aarde?’ ‘Welke indruk wil je in dit leven
achterlaten?’. Vaak vragen de symbolen om een concrete handeling. Zo mag je
als bezoeker bij het onderwerp ‘indruk achterlaten’ letterlijk een indruk
achterlaten, door je eigen voetafdrukken in een bak met zand te zetten. Iedereen
is welkom om de reis door het Labyrint af te leggen!

Taizé

Wanneer het jaar ten einde loopt, is er in Europa steeds een stad die heel anders
wordt. Liederen klinken in de metro. De oude kerken vol met jonge mensen. Een
grote hal met kleine lichtjes waar intense stilte is. Mensen die gastvrij hun huis
voor je openen. De broeders van Taizé (een oecumenische gemeenschap uit
Frankrijk) nodigen je uit om van 27 december tot en met 2 januari het feest van
Oud en Nieuw in Brussel (Belgi€) met hen mee te vieren.

Wil je vandaag nog kennismaken met hun eenvoudig gebed, de liederen, de
stilte? Wil je meer weten over de Europese Ontmoeting? Kom dan naar de
Taizéflavour. Meer informatie vind je ook op www.taizeinnederland.nl.

Gehele dag 11:00 - 15:15

Apenkooien

Heb je even genoeg van het zitten en luisteren? Wil je je even helemaal uitleven?
Kom dan apenkooien in de FlikFlakhal! Stoeien & springen, zwieren & zwaaien...
Doe je schoenen uit en stap in het avontuur!



