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BONDGENOTEN!

SAMEN voor KWETSBARE MENSEN met ANDEREN

Dienst Diocesane Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam
INLEIDING

Voor u ligt de Informatiebrochure over het Diocesane Diaconale Weekend 2012 van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze brochure wil parochies en Parochiële Caritas Instellingen ondersteunen in het organiseren van een Diaconaal Weekend. Het geeft tips over het organiseren van het Diaconale Weekend, over het idee achter het Diaconale Weekend en geeft allerlei liturgische suggesties. 

Een van de eerste vragen betreft de datum en de naam.

Wij hebben gekozen voor het weekend van 10 en 11 november omdat dat het weekend is dat na Sint Maarten valt. Sint Maarten is de heilige welke zijn mantel deelde met een arme. Dit beeld is ook het beeld van wat een Diaconaal Weekend wil neerzetten. Onze rijkdom delen met hen die dat nodig hebben. Bovendien sluiten wij met deze keuze ook nauw aan bij het bekende volksfeest. 

Voor sommige parochies komt deze datum niet goed uit. Natuurlijk staat het u vrij te kiezen voor uw eigen datum. Maar de kracht van een Diaconaal Weekend ligt in de gezamenlijkheid.

Het thema van het Diaconale Weekend wordt centraal gekozen en vervolgens gebruikt in het hele bisdom. U kunt dit centrale thema lokaal uitwerken naar uw eigen behoefte en aanpassen aan de eigen omstandigheden. De uitwerking vindt dus lokaal plaats, in de parochies en de regio’s. Het thema voor dit jaar is: Bondgenoot!
Wij wensen u veel plezier met het organiseren van het Diaconale Weekend. Wij wensen u vooral Gods zegen toe. Want met al onze ideeën en plannen zijn wij ons er terdege van bewust dat als de Heer het huis niet bouwt, de werkers tevergeefs zwoegen. Mocht u vragen hebben u kunt altijd een beroep op ons doen. Wij zijn bereikbaar op de maandag en woensdag op het bisdom, en daarbuiten ook via onze mobiele telefoons.

Namens het team van de Dienst Diocesane Caritas

Erik Sengers, Anita Witte en Ernst Meyknecht
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Deze Informatiemap is een uitgave van de dienst Diocesane Caritas van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
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Postbus 1053, 2001 BB Haarlem
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Voorwoord door bisschop Punt
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Het begrip naaste dat wij achteloos gebruiken is niet vanzelfsprekend. Het is ontstaan in de joodse cultuur, door Christus op een hoger en breder plan getild, in het beroemde antwoord op de vraag: “Wie is mijn naaste?” (Lc 10, 29). Een antwoord dat geen omschrijving, maar een beschrijving is, het verhaal van de reiziger die overvallen en uitgeplunderd wordt. Verrassend is aan het einde de vraag van Jezus die de materie omdraait: wie is van deze stumper de naaste? De naaste is dus niet een louter sociologisch begrip, maar sluit een opdracht in.

Voor die naaste, dat wil zeggen de dichtbij levende die geen familie- of stamgenoot is, had de Romein de naam “socius”:  gezel of bondgenoot. Vandaar dat de naam die u voor uw Diaconale Weekend hebt gekozen, Bondgenoten!, zo terzake is. Onze medemens, wie dan ook, is gezel op onze levensweg, soms alleen maar in een eenmalig voorbijgaan, soms als langjarige collega of straatgenoot. 

U staat, als Caritas-organisatie, in het bisdom, in de parochie, niet alleen: overal waar de Kerk is, dat wil zeggen: in de hele wereld, is deze beweging actief. En dat steeds in verbondenheid met die bondgenoot, de mens van goede wil.Tijdens het Diaconale weekend stelt u zich de vraag: wie zijn onze bondgenoten? En dan gaat het concreet om de mensen en organisaties die u kunnen helpen bij uw Caritas-werk. Ze stellen zich voor en u kunt nader met hen kennismaken. 

En dat gaat gebeuren op 10 en 11 november : een gelukkige omstandigheid, omdat we die zondag Sint Martinus gedenken, de eerste die heilig werd, niet door martelaarschap maar door een levenslang getuigenis in woord en daad van de liefde (Caritas) van Christus. Niet voor niets beelden wij hem al sinds onheuglijke tijden uit met de bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel schenkt.  

Want, zegt de legende, die bedelaar is Christus. 

26 mei 2012 Gedachtenis van de H. Philippus Neri   

+ Jozef Marianus Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam
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Bisschop Punt bij een Wake voor het detentiecentrum Schiphol Oost 
op 12 februari van dit jaar samen met mensen van goede wil.
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 De kracht van een Diaconaal Weekend 

Het Diaconaal Weekend wil de diaconale opdracht van de parochie zichtbaar maken.

Zowel voor mensen in nood als voor hen die zich om hen bekommeren. We doen onszelf als kerk te kort als we het gezelschap van gewone en kwetsbare mensen niet in de buurt hebben. Waren gewone mensen, mensen aan de onderkant, niet ook het normale gezelschap van Jezus? 

Naast de noden zien we ook de kracht van mensen. Als diaconie alleen verstaan wordt als reactie op nood en armoede, gaat het mis. Er valt te leren en zelfs plezier te beleven aan dit gezelschap! 

Als christenen, als parochiegemeenschap, willen we op allerlei manieren solidair zijn met mensen in nood en er voor hen zijn met hulp en aandacht. Door middel van het Diaconaal Weekend wordt dit zichtbaar gemaakt voor mensen binnen en buiten de parochie. Dat zichtbaar maken van onze diaconale opdracht kan op verschillende manieren. Waar het echter om gaat is dat de mensen zich bewust worden dat de parochie een diaconale opdracht heeft en dat aan die opdracht op velerlei manieren kan worden gewerkt. 

Het Diaconaal Weekend heeft een zevental doelen.

- Diaconaal Weekend is een vast punt in het jaar waarop de diaconale opdracht van de parochie centraal staat. Daarmee wordt structureel aandacht besteed aan de caritas. Door die vaste plaats kun je niet genegeerd worden. Diaconie komt weer in het hart van de parochie.

- In dit weekend wordt zichtbaar gemaakt wat er op diaconaal gebied in de parochie gebeurt. Niet alleen in de parochies zelf, maar ook naar buiten toe. Er gebeurt vaak veel in een parochie maar wie ziet dat nou? Kerken zetten zich met diverse activiteiten in voor kwetsbare mensen. Dat diaconale werk mag wel eens duidelijker zichtbaar worden. Daarnaast is diaconie is een zaak van de hele parochie en niet alleen van de diaconale werkgroepen en de PCI.
- Daarmee werk je aan diaconale bewustwording van noden in de omgeving zoals bijv. financiële nood en de bijkomende problemen, huiselijk geweld, eenzaamheid. Daarmee kunnen vooroordelen worden weggenomen en begrip gekweekt. Ook kunnen mensen zich geroepen voelen om diaconaal actief te worden of deel te nemen aan acties.
- Onder diaconie vallen zeer uiteenlopende activiteiten die in een diaconaal weekend worden samengebracht. Dit kan de samenwerking met kerkelijke en maatschappelijke organisaties bevorderen. Je brengt een kader aan, waardoor er samenhang ontstaat tussen de verschillende diaconale activiteiten.

- Je werkt ook aan beeldvorming naar buiten toe. Bij kerk denken veel mensen aan vieren. Maar kerk is meer dan vieren alleen, ook diaconie, catechese en gemeenschapsvorming zijn belangrijke activiteiten in de parochiegemeenschap. 
- Jongeren kunnen laten zien wat zij in huis hebben. Zij vinden het prachtig om actief bezig te zijn. Het is aan te bevelen om groepen jongeren uit Vormsel-, Provider- en DiaconActiongroepen te betrekken bij het thema en hen op pad te sturen. 

- En waar het uiteindelijk allemaal om te doen is: (groepen) mensen in nood uit de eigen omgevingen voelen zich gezien, gehoord en worden geholpen. De daad wordt bij het woord gevoegd.
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Het organiseren van een Diaconaal Weekend
1. Wie neemt het initiatief en wie coördineert de activiteiten? 

De initiatiefnemers zijn voor de organisatie van het Diaconaal Weekend zijn veelal bestuursleden van Parochiële Caritas Instellingen. In diverse regio’s is inmiddels vanuit het regio-overleg een werkgroep Diaconaal Weekend gevormd. Zij komen in het voorjaar bijeen, kiezen een organisatie waar zij mee samen werken en nemen contact met hen op voor de invulling van een informatieavond en medewerking aan vieringen. 

Het initiatief wordt ook wel genomen door de werkgroep diaconie, de pastor, of het parochiebestuurslid met de portefeuille diaconie. De ervaring leert dat een geslaagd Diaconaal Weekend begint bij een overleg tussen de verschillende velden van de parochie. 
2. Hoe gaan we het aanpakken?

De initiatiefnemers verzamelen een aantal mensen om na te denken over de keuze voor een bondgenoot als partner in de zorg voor de naaste. U kunt een van de bondgenoten uit de brochure kiezen of een bondgenoot uit uw omgeving. Als de noden herkenbaar zijn en dicht bij huis, voelen parochianen zich eerder betrokken en zijn eerder bereid te helpen. 

3. Collectebestemming
Van de opbrengst van de collecte kan, in overleg met de organisatie, gekozen worden voor een speciale bestemming. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van vers fruit en groente voor de Voedselbank. Daar is op dit moment veel behoefte aan. Tip: in plattelandsgebieden kan men rechtstreeks bij de eigen tuinders aardappelen en groenten inkopen voor een vriendelijke prijs. Met de Voedselbank kan afgesproken worden wanneer dit geleverd kan worden. 

Ook kan gedacht worden aan sponsoring van een dak/ thuisloze die wel door een inloophuis wordt opgevangen maar waarvoor niemand wil betalen. De opbrengt van de collecte kan overhandigd worden aan het project. Dit zorgt tevens voor een gelegenheid om bij het project op bezoek te gaan. 
4. Plan van aanpak 

Wat moet er gebeuren en wie doet wat. Een eenvoudig draaiboekje helpt om een overzicht te maken van de stappen die moeten worden gezet. Daarnaast is het maken van een draaiboekje, zeker als u evalueert, van waarde voor de organisatie van het Diaconaal Weekend in het volgende jaar. 

5. Overleg tijdig

Geef de mensen en groepen waarmee u wilt werken de tijd om zich voor te bereiden. Denk aan de PR, de pastor/liturgiegroep, de koren. Reserveer tijdig de ruimtes voor bijeenkomsten. 

6. Betrek jongeren bij de activiteiten

Het is aan te bevelen om groepen jongeren uit Vormsel-, Provider- en DiaconActiongroepen te betrekken bij het thema. Ze vinden het leuk om betrokken te zijn bij diaconale activiteiten. 
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WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) [image: image8.jpg]



Wat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wat merk je ervan in de praktijk? 

 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is tot stand gekomen in 2007. De Wet regelt van alles op het gebied van wonen, welzijn en ondersteuning. Inmiddels zijn gemeenten dus 4 jaar met deze wet onderweg. De Wet heeft tot doel zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Daar komt bij dat de wet een groot aantal elementen omvat. Er zijn negen prestatievelden, waarop de WMO van toepassing is.

Voor veel mensen zullen vooral de aandachtsgebieden 5 en 6 bekend zijn. Onder 6 vallen alle voorzieningen die vroeger via de Wet voorzieningen Gehandicapten werden verstrekt. Te denken valt aan rolstoelen, scootmobiels, woningaanpassingen, badliften e.d. Maar onder de WMO vallen ook de thuiszorg, de huishoudelijke hulp die wordt geboden om te zorgen dat mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Als u naar de lijst kijkt kom u ook werkvelden tegen waarvan u misschien niet wist dat ook dat het terrein van de WMO is. Eigenlijk kun je zeggen dat overal waar geprobeerd wordt mensen zo lang mogelijk de kans te geven de regie over het eigen leven en de eigen omgeving te blijven voeren de WMO aan de orde komt.

Het betekent ook dat u als parochie – werkgroep kerk en samenleving  - bezoekgroep ouderen – jeugdopvang - te maken kunt hebben met de WMO. 

Welke relatie is er tussen de parochie/PCI en de WMO?

Als deze dag, en straks het Diaconale Weekend, in het teken staat van bondgenoten, dan geldt dat ook voor de parochie en de WMO. Bij een PCI denkt u misschien al gauw aan de afdeling sociale zaken en financiële hulp. Maar de nood van mensen kan soms op hele andere terreinen liggen. Als je partner gaat dementeren en je nooit meer weg kunt, kun je dan een beroep doen op een vrijwilliger van de parochie? Als je altijd met plezier in het koor zong maar nu slecht ter been bent, is de kerk dan nog toegankelijk en wie haalt je op voor de repetitie. 

Veel WMO-loketten zijn zoveel ruimer. Het is goed wanneer de parochie, en haar werkgroepen, weten wat er allemaal valt onder WMO. Want zonder dat je meteen hulpmiddelen nodig hebt kan iemand ook geholpen worden door een goede verwijzing via de WMO naar een steunpunt mantelzorg, naar gelegenheid tot sporten voor de gehandicapte zoon of dochter. Als de parochie projecten kent voor hulp bij opvoeding/ huiswerkbegeleiding of anderszins kan de WMO een ondersteuning zijn. Daarnaast lijkt het goed als daarbij gekeken wordt naar wat met anderen samen kan gebeuren.  Wat de PCI /diaconale groep e.d. ook moeten weten is dat er binnenkort een aantal zaken die vroeger betaald en geregeld werden vanuit de AWBZ naar de WMO zullen gaan. U volgt misschien ook de discussie over de eigen bijdrage voor de kosten van begeleiding. Het zal in het ongunstige geval betekenen dat zeker in wat grotere plaatsen mensen tussen de wal en het schip gaan vallen. Ik vind het absoluut noodzakelijk dat kerkmensen nu al nagaan wat in de eigen gemeente staat te gebeuren.  Natuurlijk is het duidelijk dat de gemeente geen bijbelgroepen of communieprojecten kan ondersteunen. Dat is typisch binnenkerkelijk. Maar wat als u als parochie een fietsclub heeft voor buitenlandse vrouwen, of wanneer u de parochiezaal openzet voor het Alzheimer café. Zijn we bondgenoten van mensen in nood en durven we met anderen die niet bij onze kerk horen te zoeken naar mogelijkheden?

Tom van Meijgaarden

WMO: De negen prestatievelden 
1. Sociale samenhang en leefbaarheid van wijken, dorpen en buurten

Voorbeelden; club en buurthuizen,inloopcentra, wijkactiviteiten, sport, hangplekken, jeugdhonken, bankjes, speelplekken, hondenuitlaatplekken, sociaal cultureel werk, netwerken voor contacten met mensen in een kwetsbare positie,
2. Preventie en opvoedingsondersteuning jeugd met problemen

Voorbeelden: peuter- en kinderopvang, buitenschoolse opvang, gezinscoaches, netwerken voor jongeren, trapveldjes, straathoekwerk, buurtvaders, tegengaan jeugdcriminaliteit, HALT-projecten,
       3.  Informatie, advies  en cliëntondersteuning, waaronder één loket

Voorbeelden: één-loket, voorlichtingsmateriaal, buurtwinkels, ouderenadviseurs, slachtofferhulp.

Het één loket  vormt de toegang tot alle voorzieningen (WMO, AWBZ, wonen en welzijn)

4. Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk

Voorbeelden: Vrijwillige hulpdiensten, klussendienst, steunpunt mantelzorg, vacaturebank, Zelfhulpgroepen, buddy- en maatjesprojecten,
5. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van – mensen met een beperking – mensen met een chronisch psychisch probleem – mensen met een psychosociaal probleem

Voorbeelden: maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, minimabeleid, voorzieningen voor ouderen, toegankelijkheid openbare ruimten en gebouwen en openbaar vervoer, werkprojecten voor ex-verslaafden, zorgboerderijen. Een en ander soms in relatie met de wet Werk en Bijstaand (WWB) en sociale activering kan een opstap zijn naar regulier of aangepast werk.

      6. Verlenen van voorzieningen aan mensen met een fysieke of psychosociale

            beperking zodat zij zelfstandig kunnen meedoen

Voorbeelden; huishoudelijke verzorging, rolstoelen, scootmobielen, andere vervoersvoorzieningen , woonvoorzieningen, begeleiding zelfstandig wonen, maaltijdvoorziening, alarmering . Deze hulp kan gegeven worden in natura of als Persoongebonden Budget (PGB) De meeste voorzieningen zaten in de oude Wet Voorzieningen Gehandicapten.
       7. Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, steunpunt huiselijk    

            geweld

        8. Openbare geestelijke gezondheidszorg

        9. Ambulante verslavingszorg

Deze laatste drie groepen zijn doorgaans geconcentreerd in een centrumgemeente, omdat de problematiek van deze mensen – verslaving, psychische problemen, hulpmijdgedrag, zwaar  verslaving en isolement in kleinere gemeente maar op beperkte schaal voorkomt waardoor niet elke gemeente voor deze problemen beleid kan ontwikkelen en deskundigheid kan aantrekken .

Wie heeft met de WMO te maken.?

Men schat dat 15 %  van de bevolking dus 2,4 miljoen mensen ondersteuning van de WMO zal krijgen. Dat kan voor de een betekenen dat er veel en intensieve hulp nodig is, voor de ander dat zijn buurt leefbaar is en blijft en voor een derde dat hij een gesprekspartner krijgt.


Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/Wmo




www.kerkenwmo.nl




Zie ook de website van uw gemeente

Kerk en buurt werk

Het Inloophuis Czaar 51, Amsterdam-Oost
Sociale Broedplaats van de buurt
Czaar51 is een Inloophuis dat nu bijna 20 jaar geleden is geopend door kerkleden van de protestantse Muiderkerkgemeente en de katholieke AnnaBonifatius parochie. Het was een antwoord op de steeds legere kerken, geïnspireerd door Truus Schilp, gemeentelid van de protestantse kerk, die niet ophield haar medegelovigen op te roepen in actie te komen: Het is wel duidelijk dat de buurt de kerk meer te zeggen heeft dan andersom. Zaken als armoede, racisme, vervuiling, daar moet de kerk wat mee…. Vanuit de kerk moet je politiek bedrijven, mee knokken, helpen waar geen helper is. Die buurt was de Czaar Peter buurt in Amsterdam-Oost, toen een erg verlopen buurt waar op straat heroïne werd verkocht aan verslaafde vrouwen die daar ook het benodigde geld verdienden door zich te prostitueren. Veel huizen waren verkrot, werden gekraakt en boden onderdak aan verslaafden. Voor de meeste bewoners een onveilige omgeving waar het Inloophuis Czaar51 een veilig toevluchtsoord bood. De buurtpastor die werd aangesteld kreeg als opdracht mee om hier het evangelie handen en voeten te geven. Hij ontwikkelde er samen met de buurtbewoners het concept van de sociale broedplaats. Een plaats waar buurtbewoners samenwerken aan een betere wereld. Deze buurt is erg veranderd. Hoewel er nog steeds veel kleine en oude woningen zijn is er veel nieuw bijgebouwd en opgeknapt. Er gaat een tramlijn door de straat die het trendy oostelijk havengebied verbindt met het centrum van de stad. Er komen steeds meer kleine cafeetjes en eethuisjes. Czaar51 is nieuw ingericht en gevestigd in een nieuw woonblok. Er zijn nog minder vaste kerkbezoekers. Ze komen samen in kleine kerkzalen die elk een veel groter gebied bedienen dan vroeger. En in Czaar51 komen buurtbewoners uit een wijd gebied. De bezoekers zijn al even divers als de bevolking van deze buurt. Allerlei culturen, talen en geloofsovertuigingen dragen zij met zich mee. In de huiskamer die Czaar51 hen biedt ontmoeten zij elkaar en vinden zij er een vertrouwde en veilige plek om vragen te bespreken en ervaringen uit te wisselen. We zoeken samen met deze buurtbewoners naar manieren om deze veilige huiskamer te bewaren, ook voor de komende jaren. Want hoe de buurt ook verandert en hoe de bewoners ook veranderen: we blijven elkaar nodig hebben om ons er in thuis te kunnen voelen, veilige en geborgen. We spreken nu van Sociale Broedplaats.2. Er is geen buurtpastor meer. Moslims en Christenen werken samen om een veilige plaats te bieden om de boodschap van barmhartigheid werkelijkheid te laten zijn.
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present




Bert van Schagen

Harm Putte, coördinator


Met de Caritas kan zoveel meer!

 


Kansen voor de Caritas met de maatschappelijke stage door Kor Berghuis
Hebt u al gehoord van de maatschappelijke stage? Misschien hebt u er van gehoord via uw kinderen of kleinkinderen of op de sportclub. Wat dacht u toen? Dat is iets voor mijn Caritas. Ik wil met dit artikel iets zien van de kansen die de maatschappelijke stage biedt voor het werk van de Caritas.

Wat is maatschappelijke stage?

Met ingang van het schooljaar 2011/2012 is de maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs een verplicht vak. De Tweede Kamer heeft in april 2011 de wet hierover goedgekeurd. Dit betekent dat leerlingen, die in 2011 zijn begonnen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, 30 uur vrijwilligerswerk moeten doen. Als ze dat niet doen krijgen ze geen diploma. De meeste leerlingen die de maatschappelijke stage doen zijn in de leeftijd van 13 – 17 jaar. Voor heel Nederland betekent dit dat ieder jaar 180.000 leerlingen, 30 uur vrijwilligerswerk doen. Waarschijnlijk kent u ook wel een aantal van die jongeren.

Jongeren als Bondgenoot

Het wezen van de Caritas is om anderen te helpen. Maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat de Caritas niet meer zichtbaar en anderen opmerken: “bestaat het nog?”. Zo vertelt mevrouw Riet van Horst in haar afscheidsinterview in de Caritas Nieuwsbrief van mei j.l. van de Caritas Hoofddorp. Voor anderen is het misschien ook nog wel een beladen begrip. De Caritas heeft zelf hulp nodig, nieuwe en vooral jonge bondgenoten, om de Caritas weer zichtbaar te maken. De leerlingen van de maatschappelijke stage kunnen deze bondgenoten zijn. 

Op zoek naar bondgenoten

De hulp voor de Caritas is ook heel dichtbij, maar je moet het wel zien. Daar zijn de jongeren van de vormselgroep, u kunt een verbinding maken met DiaconAction, of met het programma Rock Solid voor de Rooms-katholieke Kerk of het project M25, Mtwentyfive. Over M25 kunt u  meer lezen in de Nieuwsbrief Caritas van 2012. In al deze programma’s en projecten zijn jongeren actief die niet alleen iets willen geven, maar ook Caritas willen doen. De mensen die leiding geven aan deze projecten maken ook al gebruik van de jongeren die een maatschappelijke stage doen of weten hoe ze dit moeten doen.

Jongerencaritas

De caritasgroepen vergrijzen. Voor jongeren is het vaak moeilijk nog aansluiting te vinden bij de bestaande groep vrijwilligers. Maar u kunt wel iets doen. Geef jongeren de ruimte. Geef ze de mogelijkheid het op hun eigen manier aan te pakken. Maak een project waar jongeren één jaar lang mee kunnen doen in de Caritas, hun eigen projecten mogen kiezen, projecten waar die u ook wilt ondersteunen, maar ook projecten waar de jongeren zelf ook de handen uit de mouwen kunnen steken. Dan gaat Caritas ook weer leven. 

Bent u enthousiast geworden voor de maatschappelijke stage en wilt u er verder over nadenken neem dan contact op met de medewerkers van Dienst Diocesane Caritas of het jongerenwerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Meer informatie: de Kerk en Stage krant, poster en boekenlegger en het Werkboek Kerk en Stage op de website www.kerkenstage.nl . Op deze website vindt u ook stagevoorbeelden en ook hier kunt u uw vragen stellen
. 
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….Al 125 jaar!

Tien voor Toekomst

Een maatschappelijk initiatief van het Leger des Heils

Het Leger des Heils wil het Evangelie verkondigen in Woord en Daad.

Daarvoor heeft zij een uitgebreide organisatie in het leven geroepen om mensen in nood te helpen: het maatschappelijk werk. Zij wil hulp en zorg toegankelijker maken. Dat geldt zeker ook voor mensen die met meerdere problemen tegelijk kampen. Daarom kiezen zij ervoor om in heel veel verschillende werkvelden actief te zijn. Mensen die het Leger des Heils om hulp vragen, hebben vaak op meerdere gebieden problemen. Soms zijn zij daarbij met Justitie in aanraking gekomen. Om die reden is het Leger ook werkzaam in de jeugdbescherming en de reclassering. Daarmee kunnen zij een nog groter en gevarieerder hulp- en zorgaanbod bieden.

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt hulp op de volgende gebieden:

· Maatschappelijke opvang
· Reclassering 
· Jeugdzorg 
· Ouderen- en gezondheidszorg
· Geestelijke gezondheidszorg 
· Verslavingszorg 
· Preventie en maatschappelijk herstel
· Kerkelijke sociale hulpverlening

Bovendien heeft het Leger eigen hulpverleningsmethoden ontwikkeld om de schotten (zeg maar gerust: muren) die er vaak tussen verschillende vormen van hulp en zorg staan, te doorbreken. Een goed voorbeeld van deze werkwijze is: Tien voor Toekomst. 
‘10’ Voor Toekomst

‘10’ voor Toekomst is het programma voor gezinnen die met meerdere complexe problemen tegelijk kampen. Het gaat om gezinnen met opgroeiende kinderen die op alle leefgebieden langdurig intensieve hulp nodig hebben. Het Leger des Heils wil die hulp ook integraal – als een totaalpakket – voor hen mogelijk maken. Een belangrijk doel van ‘10’ voor Toekomst is in elk geval voorkomen dat de gezinnen uit huis gezet worden en/of uiteenvallen. De ouders worden geholpen om beter met de opvoeding van hun kinderen om te gaan en grip te krijgen op de financiën van het gezin.  Door hen aan te moedigen en ondersteuning op maat te geven worden de ouders én hun kinderen ondersteund en daardoor vooruit komen. Daarbij wordt uitgegaan van de krachten van het gezin. Dat geeft hun het vertrouwen dat het weer goed komt in de toekomst. Een ‘10’ voor Toekomst! In dit proces speelt de gezinscoach een centrale rol. 


[image: image11.jpg]



Thérèse Tiddens: Gezinscoach Leger des Heils Noord-Holland 


www.legerdesheils.nl/10-voor-toekomst


PARTICULIER INITIATIEF EN DE DERDE WERELD

Particulier initiatief

Er zijn ongeveer 8000 particuliere initiatieven in ons land die zich richten op de Derde Wereld. 

Het zijn kleinschalige organisaties waar gemiddeld een vijftal vrijwilligers in actief zijn. Soms worden ze opgericht door jonge mensen na een bezoek of een stage in een Derde Wereldland. Maar de gemiddelde leeftijd ligt toch in de buurt van vijftig jaar. Het sympathieke van dit soort initiatieven is dat zij klein en overzichtelijk zijn. En lokaal geworteld. Hun populariteit hebben ze ook te danken aan het wantrouwen naar grote, landelijke organisaties, met vaak duurbetaalde krachten. Althans dat is het beeld wat bij menigeen overheerst. De inzet van deze organisaties is indrukwekkend. Veel mensen vinden zo weer een betrokkenheid bij de Derde Wereld. Missionarissen mogen wij hen niet noemen, maar zij komen duidelijk uit dezelfde aarde voort. Daar waar het MOV werk en de Internationale Caritas zich vaak beperkt tot de eigen parochiegemeenschap, bereikt het particulier initiatief veel mensen daarbuiten.
Verschillen

En er zijn verschillen met het parochiële MOV werk en de Internationale Caritas. 
Het particulier initiatief werkt vooral met individuen en niet zozeer met organisaties en groepen. Kenmerkend is ook de kleinschaligheid. Het gaat om een specifieke school of ander kleinschalig project. Ook dat het projecten zijn is een kenmerk. Het kent vaak een begin en een eind. Het is vaak een antwoord op een bepaalde concrete noodsituatie.

De inzet van het missiewerk is vaak duurzamer en gericht op een langdurige inzet. Niet alleen de hulp, maar ook de dialoog, de wederkerigheid kenmerkt de inzet van de missie. En het is die wederkerigheid welke kansen biedt voor de lokale Caritas. 

Uitdagingen

De concrete inzet voor de naaste, verweg, maar ook dichtbij, kenmerkt de inzet van de Caritas. Het is een uitdaging om te laten zien dat de problemen ‘daar’, alles te maken hebben met de problemen hier. Een tekort aan voedsel daar, betekent marginalisering van mensen. Dat gebeurt ook hier.

Dat wordt concreet in de zogenaamde Tweelingprojecten van de Vastenactie. Een deel van de activiteit richt zich op een project in de Derde Wereld, en een ander deel richt zich op een activiteit in de eigen omgeving.

Bondgenoten

Op die manier kunnen lokale initiatieven ook bondgenoten worden. Door samen op te trekken, de parochiegrenzen te doorbreken, bereiken wij veel meer mensen en ondersteunen wij mensen van goede wil.

Evert Veldman, adjunct-missiesecretaris bisdom Haarlem-Amsterdam
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Stichting Present

Aandacht

Steeds meer is er in maatschappelijke discussies aandacht voor de positie van mensen in de marge van de samenleving. Als het gaat om oplossingen wordt veel verwacht van overheid en maatschappelijke situaties. Maar wat kan de samenleving zelf en wat in het bijzonder kunnen kerken en christenen betekenen? Veel kerken zijn bereid om de samenleving te dienen maar worstelen met vragen over hun toegevoegde waarde in onze dorpen en steden, hoe samen te werken met professionals in zorg en welzijn en hoe parochianen erbij te betrekken? 

Uitnodiging

 Stichting Present begint met een uitnodiging om anders te kijken naar de samenleving. De focus is vaak gericht op mensen met ‘problemen’: eenzame, zieke of gehandicapte mensen, Multi probleem gezinnen, verslaafden, mensen in de schuldhulpverlening, overlast veroorzakende jongeren… 
Denkend vanuit bewogenheid of overlast die veroorzaakt wordt, vindt men dat ‘er iets moet gebeuren’.
Ander kijken. 
Present heeft als visie: een beweging op gang brengen waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Bij het doordenken van de formule is het vertrekpunt: de bereidheid van mensen om iets te doen voor een ander en de constatering dat het er vaak niet van komt. Present focust niet op tekorten, maar op maatschappelijk kapitaal dat vaak onbenut blijft. Burgers die het goed hebben, die druk zijn, die tijd beschikbaar willen stellen maar die dat niet zo snel structureel zullen doen. En als ze zich inzetten dan willen ze graag dat hun inzet op de juiste plek terecht komt zonder dat ze veel tijd moeten steken in de organisatie ervan. 

Brugfunctie
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Present heeft als doel om een brug te slaan tussen de bereidheid van mensen en het daadwerkelijk ontmoeten en helpen van die ander in de samenleving. Die brugfunctie krijgt gestalte door groepen te bewegen zich voor korte overzichtelijke projecten aan te bieden en in te zetten. Projecten, die maatschappelijke organisaties aan Present voorleggen. Te denken valt aan in te zetten groepen vanuit kerken, caritas, organisaties, Rotary, bedrijven, gezinnen, studentenverenigingen etc. 
Deelname aan deze projecten blijkt effect te hebben op mensen, die zich inzetten en zeker ook op diegenen, die hulp ontvangen. Verbinding leggen tussen mensen door middel van het uitvoeren van overzichtelijke projecten.
Anoor de Zeeuw, coördinator Present Haarlem

Gea Klercq, coördinator Present Heerhugowaard
Voedselbank Haarlem
 Profiel van een Voedselbank door Loek van Bennekom
De Voedselbank Haarlem e.o. heeft tot doel om mensen in nood te helpen, verspilling tegen te gaan en armoede te signaleren. De Voedselbank draait op ca. 100 vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. Wekelijks worden in onze regio 245 pakketten uitgedeeld. Omdat veel huishoudens uit meer dan één persoon bestaan, worden er ongeveer 650 mensen in Haarlem e.o. aan voedsel geholpen. Landelijk is de betekenis van de samenwerkende Voedselbanken natuurlijk nog veel groter. Als gevolg van de recessie en van overheidsbeleid neemt het aantal klanten toe. Wij proberen het uiterste te doen om geen “nee” te hoeven verkopen. 

Waarom een Voedselbank

Omdat de verzorgingsstaat gaten laat vallen. Er zijn veel gezinnen die moeten rondkomen met minder dan € 180 per maand (na aftrek vaste lasten). Gezinnen waar echt armoe wordt geleden. Ondanks het sociale stelsel.

Iedereen kan op een bepaald momnet klant worden, als je maar voldoende tegenslag in je leven hebt.

Ontslag, schulden, teruggevorderde uitkeringen, echtscheiding, enz. iedereen kan door tegenslag aangewezen raken op Voedselbankhulp. Maar niet iedereen is even weerbaar en veerkrachtig.

Hulpbronnen

In de kern “Goodwill” met als resultante:

· Bedrijven die voedseloverschotten ter beschikking stellen

· Kerken die bijgebouwen ter beschikking stellen om voedselpakketten uit te delen

· Financiële donaties, zodat bedrijfsmiddelen en in geval van nood ook voedsel kan worden aangeschaft

· Belangeloze inzet van vrijwilligers

· Winkelend publiek dat extra aankopen doet ten behoeve van onze klanten.

Effectief

De Voedselbank maakt van 10 cent een Euro

Betekenis van kerken

· Naastenliefde/solidariteit is de belangrijkste pijler. Zonder “goodwill” is de Voedselbank helemaal nergens.

· Verder het kosteloos kunnen gebruiken van gebouwen van de kerk om voedsel uit te delen

· Donaties door kerken en door particulieren die christelijk zijn geïnspireerd.

· Inzamelen van voedsel
Website van de Voedselbank 

www.voedselbankhaarlem.nl
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Liturgische suggesties 

Thema: Bondgenoten

Lezingen uit het jaar B 1, 32e zondag door het jaar.

1 Koningen  17, 10-16

 Psalm  146

Hebreeën  9, 24-28

Marcus  12, 38-44  of 12, 41-44

Bij een Eucharistische  viering  past het Eucharistisch gebed VI of XIII b goed bij het thema van de viering. 

Suggesties voor voorbeden
Voorbede  1

God, geef ons het vermogen om in het donker van de nacht

het licht van die ene ster te zien.

Om in moeilijke tijden een sprankje hoop te ontdekken.

Om als alles verloren lijkt toch die ene uitweg op het spoor te komen.

Geef ons het vermogen om midden in het geweld

oog te hebben voor de vredeskansen die er zijn.

Om in alle negatieve dingen toch iets positiefs te ervaren.

Om in het gewone iets bijzonders te zien.

Geef ons het vermogen om in de ruwe bolster

de blanke pit te ontdekken.

Om achter een stoere buitenkant een kwetsbaar stukje mens te vermoeden.

Om in doodgewone mensen iets van uw licht te zien.

Voorbede  2

God, als we ons machteloos voelen omdat er in de wereld zoveel gebeurt

waar we geen invloed op hebben, wees dan de stem in ons hart

die ons toefluistert dat we meer kunnen doen dan we denken.

God, als we willen weglopen voor onze verantwoordelijkheid

omdat we van anderen de oplossing verwachten,

maak ons dan duidelijk dat we als deel van de grote mensenfamilie

met allerlei draden vastzitten aan wat er overal gebeurt.

God, dank U voor de vriend die het verdriet zag

dat anderen niet zagen.

Voor het meisje dat iets deed, terwijl de rest maar aan de kant bleef staan.

Voor de jongen die protesteerde, terwijl anderen angstig zwegen.

Voor de voorbijganger die ingreep en erger voorkwam.

Dank U voor de vrouw die omkijkt naar wie niemand hebben.

Voor de man die opkomt voor wie weerloos is en zwak.

Voor de pen die woorden geeft aan het leed dat niemand weet.

Voor de hand die iets opbouwt in de puinhoop die anderen achterlieten.

Dank U voor de mensen die het verschil willen maken.
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Bij de vredeswens:

Vredeswens van Franciscus

Gelukkig zij die vrede stichten, ze worden Gods kinderen genoemd.

En dit zijn de ware vredebrengers:

zij die omwille van de liefde van Christus 

bij alles wat ze in dit leven te dragen hebben

in hart en daad de vrede bewaren.

Slotgebed 
Slotgebed 1
Uw ordening

Goede God, we weten het maar al te goed

dat we tijdelijke en kwetsbare schepselen zijn;

ziekte, pijn, oud worden en voleinding van leven,

het hoort bij uw schepping zoals de nacht bij de dag.

We proberen Uw ordening te aanvaarden,

maar nooit willen we ons neerleggen bij het verdriet

dat mensen elkaar aandoen: 

bij armoede en onderdrukking en bij vereenzaming.

Zó wilde U de mens niet.

Mogen we blijven geloven in de opstanding uit de dood en in de voltooiing van uw werk. 

Slotgebed 2

God, gever van alle goeds, van leven, licht en liefde, tot uw eer offert de weduwe alles

 waar ze van leven moest.

Breng ons tot de overtuiging dat alles geven

mensen in uw ogen kostbaar maakt.

Leg uw vrijgevige liefde in ons neer

opdat onze handen doen wat uw liefde hun zeggen zal. Amen.

Zegenwens:
Zegenwens 1

Elkaar zegenen

Heer, zegen al mijn levensdagen, zegen de uren die mij zijn vergund.

Dat mijn handen mogen zegenen alles wat ze aanraken,

mijn oren alles wat ze horen en mijn ogen alles wat ze zien.

Dat zegen mag komen over mijn lippen als een mens mijn pad kruist;

dat hij ook mij mag zegenen.

Dat we allen elkaar tot zegen mogen zijn.
Zegenwens 2
Met een dankbaar hart

Dat je alles wat je doet
mag doen uit overtuiging

en met een dankbaar hart.

En dat je dit alles steeds voor jezelf

van binnenuit kunt beamen.

God, zegen onze ogen,

dat ze helder en met aandacht zien.

Geef ons een zuiver hart,

dat uitgaat naar onze naaste.
Overige Suggesties
Franciscus

Franciscus keek naar de schepping als met de ogen van God.

Vooral het kleine en kwetsbare omgaf hij met diepe eerbied en hoogachting.
Gelukkig de mens

die zijn naaste  in al diens broosheid draagt,

zoals hij ook zelf gedragen wil worden

als hem hetzelfde overkomt.

Als je een arme ziet, zie je als in een spiegel

de trekken van de Heer en zijn arme moeder.

Als je een zieke ziet of een mens die lijdt:

zie in hem het lijden dat Christus op zich nam voor ons.

Wijsheidsspreuk

Waar liefde heerst en wijsheid, daar is geen angst of onwetendheid.

Waar geduld is en deemoed, daar is geen toorn of opwinding.

Waar armoede is met vreugde, daar is geen gierigheid of hebzucht.

Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid of afleiding.

Waar vertrouwen is op Gods bescherming, daar is alles in veiligheid en vrede.

Waar mildheid is en barmhartigheid, daar is geen hardheid of veeleisendheid.

Een goede vriend

Wat ik je toewens is dat elke gave Gods

in jou mag groeien, dat je een vriend hebt

die je vriendschap waard is.

Dat het licht in je hart je de weg mag wijzen,

en dat de Heer zelf je mag begeleiden

in verdriet en pijn, bij vreugde en gezang.

Dat je gezegend mag zijn met toegewijde vrienden,

en dat zij op hun beurt ook in jou

een zorgzame vriend mogen vinden.

En moge het leven je leren ook voor jezelf

een goede vriend te zijn.

Gedragen

Ik droomde dat ik wandelde langs het strand van de zee.

Het was eb en de golven kabbelden zacht. Naast mij wandelde de Heer.

Zo liepen we daar als volgden we mijn eigen levensweg.

Onze voetstappen vormden achter ons een spoor in het zand.

Van tijd tot tijd keek ik om en zag de sporen van mijn leven

neergedrukt in het strand.

De dagen van geluk en voorspoed, maar ook die van pijn en smart.

Toen ik echter naar het spoor van mijn moeilijkste dagen zocht

vond ik slechts één paar voetstappen in het zand.

‘Waarom, Heer, was jij er niet,’ vroeg ik aan mijn metgezel,

‘waarom liet je me alleen op het moeilijkste stuk van mijn pad?’

Toen keek Hij mij liefdevol aan en zei:

‘Ik was er wel, mijn vriend, want toen heb ik jou gedragen.’

Dan zal het ons goed gaan

God, help ons om oog te hebben voor wat er in anderen omgaat,

voor de angst, de pijn en de frustraties.

Help ons om elkaar tot steun te zijn want dan zal het ons samen goed gaan.

Help ons om te aanvaarden dat anderen zijn zoals ze zijn,

ook al vinden we dat soms jammer.

Help ons om het goede in elkaar te zien want dan zal het ons samen goed gaan.

Help ons om niet jaloers te zijn en anderen hun succes te gunnen,

zonder dat we ons tekort gedaan voelen.
Help ons tevreden te zijn met onszelf want dan zal het ons samen goed gaan.
Slotwoord door Erik Sengers, coördinator Dienst Diocesane Caritas
In de wijk waar ik woon zijn veel mensen die – met of zonder geldige verblijfsdocumenten - naar Nederland gekomen zijn. Deze mensen zijn aanwezig op de straten en pleinen, in onze kerken en scholen, in de winkels en buurthuizen. Ze zijn deel van onze samenleving maar moeten daarin ook hun weg zoeken. Sommigen wonen in erbarmelijke omstandigheden: onderhuur, in kleine kamers of hokjes, of op straat. Soms hebben ze legale, soms ook illegale arbeid en worden in dat laatste geval voortdurend onder druk gehouden door werkgevers en de samenleving. Hulpverlening aan deze mensen is geen sinecure: je moet veel weten van officiële instanties en wetgeving, je moet de sociale kaart goed kennen, je moet een dikke huid hebben en nee kunnen zeggen, je moet ook een ruim en warm hart hebben om mensen steeds weer te bemoedigen, je moet ook op ongebruikelijke tijden beschikbaar zijn, je moet de mensen iets kunnen leren zodat ze op eigen benen kunnen komen te staan.


Bij ‘diaconie’ denken we vaak aan de parochie. De lokale geloofsgemeenschap is de plaats waar zorg voor mensen vorm krijgt en gegeven wordt. Dat klopt en dat moet ook zeker zo blijven. Maar het bovenstaande voorbeeld laat zien dat dat niet zo gemakkelijk is. Er wordt veel gevraagd van vrijwilligers, die vaak al meer taken hebben naast werk en gezin. Vroeger hadden we voor dergelijke ‘moeilijke groepen’ binnen de kerkelijke wereld speciale instellingen: congregaties, inrichtingen voor weeskinderen en gehandicapten, zorginstellingen en dergelijke. Met veel van deze instanties is het contact verbroken. Daardoor is alles wat ‘diaconie’ is op de parochie gekomen. Dat kunnen we jammer vinden, maar het is zo. Dat heeft tot gevolg gehad dat ‘diaconie’ helemaal op de parochie is terug gevallen. Maar kan dat ook voor alle gevallen?


In sommige gevallen hebben we ‘bondgenoten’ nodig om goede zorg en aandacht te geven aan mensen en groepen die we tegenkomen. En die zijn er gelukkig heel veel! Van maatschappelijk werk tot inloophuis, van vluchtelingenwerk tot de Bijstandsbond, van schuldhulpverlening tot stichting Present: er zijn vaak gespecialiseerde organisaties die mensen net zo goed kunnen helpen als in een parochie. Daar wordt al veel gebruik van gemaakt, maar vaak ook zijn deze instanties bij de parochie of PCI onbekend. Of worden we als kerk niet serieus genomen. Positief gezegd: we weten van elkaar niet wat we aan elkaar kunnen hebben. In dit soort gevallen hebben we elkaar nodig voor waar het om gaat: caritas, liefdevolle betrokkenheid op mensen, omdat God bij ons betrokken is, omdat we geloven dat in het koninkrijk van god niemand uit de liefdesband verloren gaat.


Op het diaconaal weekend willen we diaconale werkgroepen en PCI’s stimuleren de ‘diaconie buiten de parochie’ op te zoeken. Hoe kunnen we daarmee een zinvolle relatie aangaan? Het begrip ‘caritas’ kan een sleutelwoord zijn: zowel bij instanties, als in de kerk, gaat het om mensen en om hun vragen, noden, wensen, mogelijkheden. Daar kunnen we vanuit onze traditie een gesprek over aangaan. Niet om deze instellingen te ‘bekeren’ of in de kerk (terug) te halen, maar om in gesprek te blijven over mensen. Daarbij kunnen wij van hun leren hoe moeilijk het is met sommige problemen om te gaan, en zij kunnen van ons leren hoe belangrijk – in Gods-naam – mensen zijn. Dat verrijkt de blik van alle partijen.


In mijn wijk hebben de kerken er samen de schouders onder gezet om de hulp aan migranten met of zonder geldige verblijfspapieren te organiseren. Het inloophuis dat er al stond werd nieuw leven ingeblazen door de samenwerking met een huisartsenpost, met een missionaire congregatie, met maatschappelijke en pastorale spreekuren. De PCI en de diaconieën, de parochie en de protestantse gemeenten zijn er nauw bij betrokken, maar het echte werk gebeurt door professionals. Op zo’n manier komt de samenleving met haar noden en vragen in de kerk, waarvoor we kunnen bidden en dankend vieren. Wat kunnen er dan voor mooie dingen gebeuren!
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� Kerk en Stage is een project van de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk (OSMA), een werkgroep van de Provinciale Raad van Kerken Noord-Holland.
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