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Toespraak na de bisschopswijding van Mgr. dr. J.F. Lescrauwaet msc

De eerste woorden die ik hier thans mag richten tot u, mede-
broeders in het bisschops- en priesterambt, tot u, medegelovi-
gen, zijn woorden van dank. Ik dank u allen, dat u deze morgen 
voor mij en met mij gebeden hebt. Ik dank u, dat u mij aan-
vaard hebt, dat u mij accepteert zoals ik ben, met mijn geloof en 
met mijn zwakheden, met de bediening die mij heden is toever-
trouwd en met mijn goede wil. Ik ben niet zonder vrees zolang 
ik aan mijzelf denk, maar met u samen voel ik dat mijn hoop 
sterker mag zijn dan mijn huiver.
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Toespraak na de bisschopswijding van Mgr. dr. J.F. Lescrauwaet msc 
 
De eerste woorden die ik hier thans mag richten tot u, medebroeders in 
het bisschops- en priesterambt, tot u, medegelovigen, zijn woorden van 
dank. Ik dank u allen, dat u deze morgen voor mij en met mij gebeden 
hebt. Ik dank u, dat u mij aanvaard hebt, dat u mij accepteert zoals ik 
ben, met mijn geloof en met mijn zwakheden, met de bediening die mij 
heden is toevertrouwd en met mijn goede wil. Ik ben niet zonder vrees 
zolang ik aan mijzelf denk, maar met u samen voel ik dat mijn hoop 
sterker mag zijn dan mijn huiver. 

De ernst van mijn dank en mijn besef van verbondenheid met u, hoop ik 
te laten blijken in een hartelijk leven met u en voor u. Wanneer ik mijn 
hoop stel op een hartelijk leven, dan denk ik aan een levenshouding en 
een levensstijl geconcentreerd in het hart. Het gidsend motief hierbij, het 
motto of de wapenspreuk luidt: Redite ad Cor – Wendt u tot het hart. 
Iedereen weet waar zijn hart zit en wij weten ook de weg naar elkanders 
hart. Het is zaak dat ieder van ons regelmatig inkeert tot dat eigen 
levenscentrum en voldoende ingekeerd leeft. Het is evenzeer zaak dat 
we luisteren naar elkaars hart en de ander ook toegang geven tot wat ons 
eigen hart is. Met een levensstijl van regelmatige inkeer tot ons eigen 
hart, ontwikkelen we een meer dan oppervlakkige aandacht voor de 
mensen rondom. Wie gewend is aan stilte in eigen hart, verneemt daar 
ook de nabijheid van God zelf aan het eigen bestaan. Kortom, wie met 
en vanuit zijn hart leeft, vindt zowel God als de mensen als zeer nabij. 
 
Nu is er Eén onder ons die ten volle vanuit en met en naar zijn Hart 
heeft geleefd. Eén die ook thans met zijn Hart geheel naar God en naar 
de mensen leeft: Jezus Christus. Het mysterie van het Hart is model en 
communicatie voor ons hartelijk willen leven. Redite ad Cor betekent 
ook: keert u tot Degene wiens Hart groter en warmer is dan alle 
benauwdheid en kilte die in ons mensenhart kunnen opkomen. 
 
Samen Kerk-zijn veronderstelt zich verzamelen rond de Man met het 
wondergrote Hart. Daaraan zich verwarmen tot bezielde en volhardende 
christenmensen. Het Hart waarvan we de impulsen in deze viering 
hebben ervaren, begeleide ons in de tijd die voor ons ligt. 
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Wij danken u voor uw aanwezigheid, gebed en betrokkenheid. 

De ernst van mijn dank en mijn besef van verbondenheid met u 
hoop ik te laten blijken in een hartelijk leven met u en voor u. 
Wanneer ik mijn hoop stel op een hartelijk leven, dan denk ik 
aan een levenshouding en een levensstijl geconcentreerd in het 
hart. Het gidsend motief hierbij, het motto of de wapenspreuk 
luidt: Redite ad Cor – Wendt u tot het hart. Iedereen weet waar 
zijn hart zit en wij weten ook de weg naar elkanders hart. Het is 
zaak dat ieder van ons regelmatig inkeert tot dat eigen levenscen-
trum en voldoende ingekeerd leeft. Het is evenzeer zaak dat we 
luisteren naar elkaars hart en de ander ook toegang geven tot wat 
ons eigen hart is. Met een levensstijl van regelmatige inkeer tot 
ons eigen hart ontwikkelen we een meer dan oppervlakkige aan-
dacht voor de mensen rondom. Wie gewend is aan stilte in eigen 
hart, verneemt daar ook de nabijheid van God zelf aan het eigen 
bestaan. Kortom, wie met en vanuit zijn hart leeft, vindt zowel 
God als de mensen als zeer nabij.

Nu is er Eén onder ons die ten volle vanuit en met en naar zijn 
Hart heeft geleefd. Eén die ook thans met zijn Hart geheel naar 
God en naar de mensen leeft: Jezus Christus. Het mysterie van 
het Hart is model en communicatie voor ons hartelijk willen le-
ven. Redite ad Cor betekent ook: keert u tot Degene wiens Hart 
groter en warmer is dan alle benauwdheid en kilte die in ons 
mensenhart kunnen opkomen.

Samen Kerk-zijn veronderstelt zich verzamelen rond de Man 
met het wondergrote Hart. Daaraan zich verwarmen tot bezielde 
en volhardende christenmensen. Het Hart waarvan we de impul-
sen in deze viering hebben ervaren, begeleide ons in de tijd die 
voor ons ligt.

+ Joseph Frans Lescrauwaet msc

Wij danken u voor uw aanwezigheid, gebed en betrokkenheid.


