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zijne hoogwaardige excellentie

Mgr. drs. Johannes Wilhelmus Maria
Bluyssen
emeritus-bisschop van 's-Hertogenbosch

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassan

Hij werd geboren te Nijmegen
op 10 april 1926 en overleed te
‘s-Hertogenbosch op 8 augustus 2013.

Gedenken wij bisschop Johannes Wilhelmus
Maria Bluyssen.

Een veelkleurige man. Altijd verbonden met
God en met de mensen. Een familieman,
gelovig. In hun kring de Pater Familias. Als
‘hun bisschop’ en als een van hen altijd present
bij alle familiegebeurtenissen.

Hij had goede vrienden, gesprekken met
diepgang. Hij trof hen overal. Bij zijn naaste
medewerkers in het bisdom, bij de priesters
en pastorale werkers, hij kende ze allemaal.
Hij trof ze onder mannen en vrouwen op
scharnierplaatsen in de samenleving.

Hij trof ze in de Wereldkerk, onder zijn
collegae en onder theologen. Hij trof ze onder
de religieuzen wiens levensstaat hij hogelijk
waardeerde. Onder missionarissen. Met een
groot hart voor hen. Ook in zijn oecumenisch
werk maakte hij veel vrienden. Verrijkend.

Bisschop zijn, meer dan vijftig jaar. Dienen van
dag tot dag. Man van het Tweede Vaticaans
Concilie. Actief in de Kerkprovincie. Een
bestuurder, die zijn medewerkers vertrouwen
gaf. Een verkondiger. Gegrepen door God
kon hij niet anders dan spreken over Hem. In
woord en geschrift. Een liturg. Graag vierde
hij priesterwijdingen en grote feesten in de
Sint Jan. Plechtig en waardig. Vele duizenden
kinderen sterkte hij in het sacrament van het
vormsel. De Goede Herder, Jezus Christus, als
voorbeeld bij het samenbrengen van mensen in
de Kerk.

Lang thuis bij de zusters in het klooster van
de Mariénburg. Dicht bij God. Hij overwoog
zijn leven. Wat ging goed en wat was moeilijk.
Vanuit die plaats gaf hij vanuit zijn rijke
ervaringen een stroom van ‘rijke vruchten’
aan zijn familie, aan zijn vrienden en aan het
bisdom.

Wij danken God voor het rijke leven van
Monseigneur Bluyssen. Wij vragen God, op
voorspraak van de Zoete Moeder van den
Bosch, dat hij bij Hem mag leven.

Hij ruste in vrede.



